
De eerste wereldoorlog in Veerle  
 – Op 11 november herdenken we de Wapenstilstand van 'den Grooten Oorlog' 1914- 

1918. Die vond plaats op 11 november om 11 u, vandaar 11.11.11. 11 november is 

een wettelijke feestdag in België.  

 

Beetje lokale geschiedenis 

Meer nog dan de tweede wereldoorlog was de eerste Grote Oorlog bij ons een 

hongeroorlog. Die getuigenissen hebben we natuurlijk niet meer van de mensen die 

beide oorlogen actief als volwassenen hebben meegemaakt, want die mensen zijn er 

intussen niet meer. We moeten het dus doen met getuigenissen van familieleden van 

die mensen die intussen wijlen zijn, maar destijds niet konden zwijgen over de grote 

onheilen uit de twintigste eeuw. 

  

De menselijke ravage tijdens de Duitse bezetting in '14-'18 was in Veerle inderdaad 

groter dan in '40-'45, zoals de beide oorlogen in cijfertaal worden weergegeven. 

In Veerle vielen twee burgerslachtoffers te betreuren. Zij waren gaan kijken hoe de 

Uhlanen (ruiters te paard met de typische pinhelm op het hoofd) in Halen tekeer 

gingen tegen de plaatselijke bevolking en werden eveneens slachtoffer van die 

lieverdjes. 
  

Elf militairen in dienst lieten eveneens het leven. Ze sneuvelden in het gevecht of 

kwamen om in een ziekenhuisbed van ontbering en blessures, opgelopen aan het 

IJzerfront.  
  

Omdat Belgische soldaten verzet hadden geboden tegen de oprukkende Duitsers 

werden in Veerle liefst 14 woningen met de grond gelijkgemaakt. 
 


